ROBINIA

Robinia Pseudoacacia

Zal ik eens een geheim verklappen?
Acaciahoning wordt niet gemaakt van
acaciabloemen, maar van de heerlijk geurende
witte trossen van deze robinia ofwel valse
acacia. Net zoals Indianen niet uit India komen,
komt deze naam voort uit een verkeerde
benaming. Jean Robin, lijfarts van de Franse
koning, plantte in Parijs in 1601 een zaadje uit
Amerika. Hij dacht dat het een acacia was. De
grote botanicus Linnaeus wist wel beter, maar
was toch zo aardig om de boom robinia te
noemen. De robinia is makkelijk te herkennen
aan de diep gegroefde stam, de stekels op de
kale takken, en het karakteristieke blad. Het
hout is sterk en kan goed tegen insecten,
houtrot en slecht weer, zodat men het graag
gebruikt om wijnranken te ondersteunen, voor
tuinmeubelen en vroeger ook voor houten
wielspaken. Een zeer goed alternatief voor
tropisch hardhout, dus. Kijk uit: de rauwe
zaadjes zijn giftig. Paarden worden er onwel
van, net als mensen en kippen. De groene
halsbandparkieten vinden ze daarentegen een
lekkernij. Van de bloemen kun je wel lekkere
beignets bakken.
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