Jos vertelt...

Wij houden allemaal van bomen. Maar
kennen we ze wel? leder van ons weet
wel een margriet, een madeliefje en een
paardenbloem van elkaar te
onderscheiden. Maar wie kan een es,
een els en een esdoorn zomaar
herkennen?

En toch zijn die bomen al ongelooflijk
lang trouwe compagnons op het
levenspad van de mens. Zij geven ons
hout, fruit, schaduw en zuurstof, en
zoveel schoonheid en verhalen. Zij zijn
de pilaren van onze samenleving en
verdienen het om beter (h)erkend te
worden. Neem de tijd om een
vriendbezoekje te brengen aan alle 12
bomen van deze bomenwandeling.
Ontdek wat ze ons door de eeuwen heen
aangeboden hebben. Ontmoet de els, de
meidoorn, de esdoorn, de es, de
moeraseik, de haagbeuk, de acacia, de
valse christusdoorn, de Japanse kers, de
berk, de hulst en de perenboom. Je zult
ontdekken dat je veel meer wist dan je
dacht, en toch veel geleerd hebt. Je zult
vooral vanaf nu de bomen bewuster
zien, als vrienden die geduldig op je
wachten.

Van deze bomenwandeling bestaan
vertalingen naar andere talen (QR-code
bij elke boom). Wil je helpen vertalen
naar je moedertaal? Neem dan contact
met ons op.

In vriendschap en nagedachtenis
aan Jos van Zaalen (1935-2018)
natuur- en mensenmens, verteller
en bewoner van de Spaarwaterstraat.
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1. Es 7. Robinia
2. Berk 8. Esdoorn
3. Christusdoorn | 9. Meidoorn
4. Els 10. Moeraseik
5. Perenboom | 11. Hulst
6. Haagbeuk | 12 japanse kers
Bij deze bomenwandeling
hoort een ,
in alle talen die al vertaald
zijn, en ook
voor de begeleiders.




